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KERKENRAAD VERHUUR KERKELIJKE GEBOUWEN

Predikant: Ds. L. Roersma Dhr. J. van het Hof 06-2676 6360

Lutkenend 2 (de Weem), 9462 PN Gasselte
Het Witte Kerkje is te huur voor o.a. concerten en

Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag huwelijksceremonies. Het sfeervolle gebouw met
Bereikbaar op: 06-1123 2923 uitstekende akoestiek biedt plaats aan max. 100 personen.
E-mail: predikant@kerk-gasselte.nl Ook de leerkamer en keuken in de pastorie kunnen worden

gehuurd. De keuken is volledig ingericht met o.a.
Voorzitter: mw. C. Scholten-van der Scheer 0599- 858939 vaatwasser, koffie- en theefaciliteiten.

E-mail: scribaat@kerk-gasselte.nl
Informatie over verhuur, prijzen en reserveringen:

0UDERLING-KERKRENTMEESTERS https://gasselte.protestantsekerk.net/verhuur of

Jan van het Hof, verhuurcodrdinator,
via WhatsApp 06-2676 6360

Mw. C. Scholten-van der Scheer 0599- 858939

Dhr. H. Braams 0599-513032

OUDERLINGEN WEBSITES
Vacant www.kerk-gasselte.nl

www.vriendenwittekerkjegasselte.nl
www.instagram.com/het_witte_kerkje_gasselte

KERKRENTMEESTERS 0l

Dhr. A. Wegman 0599- 565442 X 1 'H.
Dhr. G.G. Kroezenga 0599-565117 :
L

Dhr. J. Helder oA i O
DIAKEN BANKREKENINGNUMMERS

E-mail: penningmeester@kerk-gasselte.nl
Mw. 1. Helder 06-5194 6521 Kerkrentmeesters NL73 RABO 0321 1007 51
Mw. T. Kamies 06-2327 7348 Diaconie NL71 RABO 0321 1052 49

St. Vrienden van het Witte Kerkje NL34 RABO 0321 1530 57
DIACONAAL RENTMEESTER
Dhr. B. Boltjes 06-2143 8843
ZONDAGSSCHOOLLEIDING ledereen is welkom

Mw. S. Wegman 06-4006 3226 Q"(Q Zondag Vﬂnﬂf

Mw. B. Rutgers 06-1019 6380 10.00 uur
Mw. A. v.d. Til-Kornelis 06-3745 4749

LEDENADMINISTRATIE

Mw. D. Meijeringh 0599- 201092
E-mail: ledenadministratie@kerk-gasselte.nl

KOSTER

Dhr. J. van het Hof 06-2676 6360

ASVERSTROOIING

Dhr. F. Geertsma 06-1585 6761
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Memento mori

De Latijnse uitspraak ‘memento mori’, oftewel ‘gedenk te sterven’ werd door de
filosofen in de Griekse tijd vaak gebezigd. Voor Socrates is filosofie dan ook niets
anders dan een hulpmiddel om je voor te bereiden op de dood. Ook in de
Middeleeuwen blijft het een bekende quote. Je ziet het ook veelvuldig terug in de
beeldende kunst, met het bekende Vanitas of te wel Vergankelijkheids - thema.
Begin 16e eeuw is dat in Nederland een grote hit, zoals dit schilderij van Harmen Steenwijck. Dergelijke
schilderijen roepen de mensen die ernaar kijken op om hun eigen eindigheid te gedenken. In de moderne tijd is
dit thema op de achtergrond geraakt. De dood is een thema geworden waar bijna een taboe op ligt.
Langzaamaan begint dat taboe te verdwijnen. In een wereld waarin de snelheid van leven een steeds hoger
tempo aanneemt, komt de dood op een andersoortige wijze weer ter sprake. Dood als therapie!

Gedenk dat je sterfelijk bent

Veel mensen, met name in Aziatische landen leven onder een te grote mate van stress. Zij moeten te veel en te
lang werken, met depressies tot gevolg. Om hier iets aan te doen, is de nogal confronterende ‘coffin therapy’,
oftewel ‘doodskist-therapie’ ontwikkeld. Een tijdlang mag je in een doodskist liggen, onder begeleiding van een
coach. Je beeldt je dan in dat je al dood bent. De gedachte erachter is dat je je, al
liggend, realiseert dat je leven eindig is. Nogal hardhandig word je zodoende
bepaald bij wat er belangrijk is in het leven. Ik las er voor het eerst over in een
column van Stine Jensen. Zij ging als filosoof deze uitdaging aan, om te leren wat
het met je doet om zo te ‘ontsterven’. Heel eerlijk schrijft ze: ‘terwijl ik in de kist
lag, werd ik bang. Het zou toch potdomme niet zo zijn dat dit niet een oefening
was, maar dat... Gelukkig, daar was de monnik. Hij fluisterde iets in mijn ocor: ‘Als
je bang bent heb je je ware bestemming nog niet gevonden”. Hij helpt Stine om
deze ontstervings-oefening te leren duiden. Inmiddels is het boomig business.
Stine Jensen onderging het in Zuid-Korea, in India wordt het ingezet om het grote
aantal zelfdodingen tegen te gaan (ook als toerist ben je welkom) en in China
noemen ze het de ‘Reborn Therapy’: je voelt je nadien als herboren.

Loslaten

Het idee is bizar, en toch gek genoeg ook weer niet vreemd: de gedachte dat je je leven los moet kunnen laten
om het vervolgens ten volle te kunnen ervaren. Loslaten en opnieuw beginnen. Jezus vertelt ons dat als je
koste wat het kost aan het leven vast wilt houden, het je juist zal ontglippen. Dan focus je alleen maar op wat
er in het hier en nu voor handen is. Pas als je durft om los te laten, ervaar je het leven in al haar volheid. In het
licht van de eeuwigheid herken je dat het leven meer is dan alleen overleven of simpelweg doorgaan met
adembhalen. Er is liefde, aandacht, vriendschap, vreugde om het bestaan.

Bevrijdend

Om dat te ontdekken hebben we in de kerk (gelukkig) geen doodskist nodig. Wel speelt ook daar de dood een
grote rol in het overdenken van het leven. Dat herboren-zijn is namelijk een ervaring die je opdoet, als je ten
volle tot je door laat dringen wat het betekent dat Jezus gestorven is en opgestaan. Met Pasen beleven we dat
op een bepaalde manier mee: sterven en opstaan. Het paasverhaal maakt ons ontvankelijk voor dat
bevrijdende gevoel. Dat, als je kunt loslaten, er altijd weer een nieuw begin is. Waarbij je opstaat, om je heen
kijkt en ziet, voelt en ervaart met nieuwe ogen. Dat is alleen niet een momentopname. Het blijft een proces, dat
zich steeds weer opnieuw in je leven aandient. Wat dat betreft kom je er niet door ‘even’ in zo'n kist te gaan
liggen. Het vraagt om een bewust en vrij leven, vanuit liefde voor jezelf en liefde voor mensen en alles wat leeft
om jou heen.

Een opgewekt Paasfeest gewenst!
Loes Roersma

PS: Overigens bieden we in de kerk deze reborn-therapy’ gratis aan. Het scheelt je een vliegticket en het
gevraagde cursusgeld. Dus: weet u welkom als we op 5 april het bevrijdende feest van Pasen vieren!
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@ VAN DE KERKENRAAD

Met het voorjaar in aantocht kijken we uit naar Pasen. Het feest van
nieuw leven en nieuwe hoop. Ook voor onze kerk in Gasselte hopen en

vertrouwen we dat er toekomst is.

Als kerkenraad leven er verschillende nieuwe ideeé&n,
Om die te realiseren, hebben we mensen nodig.

Dank voor jarenlange inzet

Lies Vreugdenhil en Jan Tamminga hebben na vele
jaren van grote inzet hun functie neergelegd. We zijn
dankbaar voor alles wat zij voor de kerk hebben
gedaan. Het werk van de penningmeester wordt
overgenomen door Jaap Helder. Daar zijn we erg
dankbaar voor. Lies was de scriba (secretaris) van
de kerkenraad, een cruciale functie voor onze kerk.
Voor haar hebben we nog geen opvolger gevonden.
De zittende kerkenraadsleden verdelen de
werkzaamheden zo goed mogelijk. Op dit moment
hebben we bovendien geen ouderlingen. Daardoor is
het lastiger om iedereen de aandachi te geven die
nodig is.

Wachten is ook een werkwoord

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 4 maart
begonnen we met een lezing uit Johannes 2, over de
bruiloft te Kana. In de beschouwing die daarbij werd
gegeven, gebaseerd op gedachten van Andrew Root,
stond het thema wachten centraal. Jezus zegt in dit
verhaal dat het “zijn tijd nog niet is”, terwijl de
watervaten ondertussen wel worden gevuld met
water. Wachten is dus niet passief. Net als luisteren
is het een werkwoord. Het heeft te maken met
ver-wachten. Soms betekent dat ook even stilstaan
en leren zien wat er wél is, in plaats van alleen te
kijken naar wat ontbreekt.

Hoopvolle signalen in het dorp

En juist dat zien we ook in Gasselte gebeuren. Steeds
vaker staan mensen uit het dorp op om mee te
helpen. Mensen die misschien al lang niet meer in de
kerk zijn geweest — of er zelfs nog nooit waren —
maar die wel helpen bij het opzetten van de
kerstboom, bij NLdoet of bij een actie van de
diaconie. Dat geeft ons hoop. Hoop dat we
binnenkort weer een ouderling kunnen bevestigen.

We zijn dankbaar voor iedereen die af en toe een
handje helpt. Tegelijk hebben we ook mensen nodig
die verantwoordelijkheid willen nemen en de regie
willen houden. Het is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de hele gemeente dat er
een bestuur van de kerk is. Samen proberen we er
het beste van te maken.

Wil je ook een (klein) steentje bijdragen? Op de
pagina van de kerkrentmeesters staat een overzicht
van de meest urgente grote en kleine vacatures.

Wat we zingen na de zegen

Soms komen er vragen van gemeenteleden of
gastpredikanten over waarom we bepaalde dingen
doen zoals we ze doen. Zo kwam de vraag waarom
we na de zegen lied 415, couplet 3 zingen. De zegen
is immers een geschenk dat we meekrijgen voor de
week. Couplet 3 kan dan voelen als een soort “ja,
maar”. Daarom heeft de kerkenraad besloten om het
een tijdlang anders te proberen. We gaan na de
zegen "Amen” zingen. In de Paasdienst zal Anneke
de Hoop ons de melodie van het nieuwe Amen
aanleren. Daama gaan we dit enkele zondagen
uitproberen. We horen graag wat je ervan vindt. In
een van de volgende kerkenraadsvergadering
bespreken we de reacties en nemen we een definitief
besluit.

Welkom in de Paasdienst
Wees welkom in de Paasdienst, we zien uit naar een
brede opkomst.

De paaskaars

De regenboog symboliseert de brug
tussen hemel en aarde, Gods
verbond met de mensheid en zijn
belofte om de aarde nooit meer te
vernietigen met overstromingen. De
regenboog is ook een symbool van
hoop, vrede en troost.
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VAN DE KERKRENTMEESTERS

Door: Harco Braams

Het Witte Kerkje is een plek die door veel mensen in en buiten Gasselte wordt gewaardeerd. Voor kerkdiensten,
bruiloften en andere activiteiten. Om dit bijzondere gebouw levend te houden voor het dorp, zijn vrijwilligers
onmisbaar. Daarom zijn we op zoek naar mensen in Gasselte en omgeving die willen helpen bij een aantal
praktische en organisatorische taken. Voor de meeste functies hoef je geen lid van de kerk te zijn. Lijkt het je mooi
om af en toe een bijdrage te leveren aan het Witte Kerkje? Hieronder vind je een aantal vacatures waarvoor we
mensen zoeken. Heb je interesse in één van deze functies? Neem dan contact op met Harco Braams, telefoon:

0599-513032.

Help mee en houd het Witte Kerkje levend

Koster

Voor onze kerk zoeken wij een betrokken en
praktische koster. Je maakt op zondag de kerk
gereed voor de eredienst, zet koffie, luidt de klokken
en sluit na afloop het gebouw af. Daarnaast zorg je
dat de voorraden op peil blijven en stem je af met
de schoonmaker. Een mooie en betekenisvolle rol
binnen onze gemeenschap. Voor deze functie is
een vrijwilligersvergoeding beschikbaar (volgens de
richtlijnen van de Belastingdienst).

Gastheer/gastvrouw bij bruiloften (+ 1-2

dagdelen per maand)

Het Witte Kerkje is een populaire trouwlocatie. Voor
bruiloften zoeken wij enthousiaste gastheren en
gastvrouwen die bruidsparen en hun gasten een
warm welkom geven.

Wat ga je doen:

» Ontvangen van bruidsparen en gasten

» Ondersteunen bij de geluidsinstallatie

» Zorgen voor veiligheid (BHV-training wordt
geregeld). (+ 1-2 uur per maand)

Save the date: Cemeenteavond ~

Noteer dinsdagavond 19 mei in je agenda voor de

gemeenteavond van onze kerk.

Ledenadministrateur

Ben jij nauwkeurig en handig met de computer?
Voor onze gemeente zoeken wij een
ledenadministrateur die de gegevens in het
landelijke registratiesysteem (LRP) actueel houdt.
Je verwerkt wijzigingen, bewaakt de kwaliteit van de
ledenadministratie en helpt bij het maken van
overzichten. Een belangrijke taak, omdat pastorale
zorg en bijdragenadministratie afhankelijk zijn van
een correcte registratie.

Verhuurcoordinator (+ 2 uur per week)

Het Witte Kerkje wordt naast kerkdiensten ook
gebruikt voor onder andere bruiloften. Daarom
zoeken wij een enthousiaste verhuurcodrdinator die
het overzicht bewaart. Je onderhoudt contact met
huurders, begeleidt bezichtigingen en stemt de
planning af met de koster en het gastvrijheidsteam.
Ben jij organisatorisch sterk en communicatief
vaardig? Dan is dit misschien iets voor jou.

We praten over ontwikkelingen in de gemeente en er is
ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Nadere informatie volgt via de mededelingen in de kerk en

via de website.



@ VAN DE ZONDAGSSCHOOL Door: Anita v.d. Til

De zes weken voor Pasen kennen we binnen de kerk als de
Veertigdagentijd; veertig dagen (zondagen niet meegerekend)
tussen Aswoensdag (wellicht bekend van Carnaval) en 1e
Paasdag. Deze periode is een tijd van inkeer en bezinning. Om
ons heen lijkt het steeds donkerder te worden. Tot Pasen, want
met Pasen is het feest en vieren we de opstanding van Jezus.
Het licht breekt dan dwars door alle duister heen. Een nieuw
begin. Hoop voor morgen.
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Met de kinderen gaan we deze periode tijdens Zondagsschool
samen letterlijk op zoek naar tekenen van hoop in de kerk. Elke
keer is daar een speurtocht naar, bijvoorbeeld, mensen die van
de kinderen houden en alle dagen voor hen zorgen (“Hoe komen
jullie aan een foto van mijn pappa en mamma?”) of naar mensen
die ze nog wel eens zouden willen ontmoeten. Er blijken nog
prangende vragen te leven: Zo wilde Thyrza graag op de foto
met koningin Maxima en Koning Willem-Alexander, wilde
Annabelle weten of Hermelien en Ron in het echt ook verkering
hebben en vroeg Els zich of Maxim en Sophie ook veel nare
berichten (haat) kregen.

Zondag 5 april: Paasfeest

Traditioneel vieren we het Paasfeest met een
paasontbijt, eitje tik, mooiste-ei-wedstrijd en Jeugdwerk De Kelder organiseert samen

eieren zoeken. Deze ochtend is alleen bedoeld voor met de Zondagsschool de jaarlijkse
kinderen van de Zondagsschool. Palmpasenoptocht voor alle kinderen van
Gasselte (groep 1t/m 4).

Na het versieren van een Palmpasenstok
lopen de kinderen in optocht naar de
kerk.

Hier leggen we uit wat de Palmpasenstok
betekent.

Meer informatie:
https://jeugdwerkdekelder.my.canva.site

Zondag 17 mei: Slotdienst
Deze ochtend sluiten we het seizoen van de
Zondagsschool in de kerk af.

Wil je volgend seizoen ook meedoen? Kom dan
nu alvast een keer meekijken. Dat kan nog op 19
april en 3 mei. Bij de Zondagsschool ben je
altijd welkom. Juf Anita, juf Blanka en juf Sjouke
heten je van harte welkom!



@ VAN DE DIACONIE
Even voorstellen: Truus Kamies

Ruim een jaar geleden nodigde Ina ,
Helder mij uit om mee te gaan naar 't BLOWGROEI'
Witte Kerkje in Gasselte. Net als Ina
woon ik in Drouwenerveen, samen met
mijn man Hilko Jager.

De bloemen gingen als groet
van de gemeente naar de

Ik ben Truus Kamies en sinds 1

februari mag ik diaken zijn in Gasselte volgende mensen:
binnen de Protestantse Kerk in

Nederland. Wat een mooie en 18 januari

bijzondere stap! dhr. 0. Schuts, Gasselte

Het geloof en het dienen in de kerk zit
echt in onze familie. Mijn opa was
actief binnen de Christelijke
Gereformeerde Kerk in Mussel, mijn vader en mijn broer Henk waren

25 januari
mevr. A. Tarlan, Borger

kerkenraadslid in Den Helder. En nu mag ik — als eerste vrouw in de 1 februari
familie — ook deze taak oppakken. Dat voelt heel speciaal. mevr Y. Zwiep, Bronneger
Vanaf het begin voelde ik me welkom in het Witte Kerkje in Gasselte. 8 februari
Een warme gemeente waar je gewoon mag zijn wie je bent. dhr: P Duursma: Gasselte

Ik ben opgegroeid in de CGK, heb zo'n tien jaar een Evangelische
Gemeente bezocht en ben nu ruim een jaar met veel plezier
kerkganger in Gasselte. Dankbaar dat ik hier mijn plek heb gevonden.

15 februari
dhr I. van Til, Gasselte

22 februari
dhr G. Wilkens, Gasselte

1 maart
dhr. R. Noordenloos, Gasselte

8 maart
nevr. A Lunche, Borger

Huwelijksjubilea

Op 7 mei zijn de heer en mevrouw Roosjen-Keizer, Etten
Hiddingelaan 28, 9462 5L Gasselte, 50 jaar getrouwd.

Op 16 mei zijn de heer en mevrouw Manting-Eefting, Burg.
Gaarlandtlaan 4, 9514 CM Gasselternijveen, 65 jaar
getrouwd.

Op 20 mei zijn de heer en mevrouw Weening-Kempers, Etten
Hiddingelaan 7, 9462 SK Gasselte, 60 jaar getrouwd.

Alle bruidsparen van harte gefeliciteerd met
deze mijlpaal!



Rondom het Witte Kerkje

19 mei: Timo de Jong &
Leadbeaters

De Groningse countryvertolker Timo de Jong en de
Amsterdamse folk- en bluegrassband Leadbeaters
treden op in het Witte Kerkje. Timo de Jong laat zich
inspireren door de muziek van de jaren zestig, maar
dan met een eigentijdse en verfijnde draai. Zijn
warme, diepe stem roept associaties op met zangers
als Glen Campbell en Frank Sinatra. Met zijn
akoestische gitaar beqgeleidt hij zichzelftijdens zijn
optredens. Hij speelde al op veel podia en maakte
meerdere tournees door Engeland.

Ook de Amsterdamse band Leadbeaters heeft een
stevige live-reputatie opgebouwd in binnen- en
buitenland. Met akoestische instrumenten als fiddle,
gitaar, mandoline en contrabas en met meerstemmige
zang brengen zij een energieke mix van Amerikaanse
traditionals, old-time, rhythm-&-blues, bluegrass,
cajun en gospel.

Recent brachten Timo de Jong en Leadbeaters samen
hun eerste album uit: The Ballad of Too Much Glitter.

Locatie: Het Witte Kerkje
Aanvang: 14.30 uur
Toegang: 15 euro, inclusief koffiefthee

9 mei: Noordelijke Orgeldag

0Op het prachtige Scheuerorgel in het Witte Kerkje
spelen deze dag verschillende organisten. Tussen
10.00 en 17.00 uur bespeelt telkens een andere
organist het orgel, ieder gedurende een half uur.

De kerk is vrij toegankelijk, dus loop gerust even binnen
om te luisteren. In veel kerken in Groningen en Drenthe
worden op deze dag de deuren geopend en de orgels
bespeeld. Meer informatie staat op de website van de
Stichting Vrienden.

Locatie: Het Witte Kerkje
Aanvang: 10.00-17.00 uur
Toegang: gratis

De Stichting Vrienden van het Witte Kerkje ondersteunt de
Protestantse Gemeente Gasselte bij het behoud en onderhoud
van kerk, orgel, pastorie en historisch kerkhof.

Meer informatie: hitps://www.vriendenwittekerkjegasselte.nl/
Facebook Vrienden Witte Kerkje Gasselie
E: info@vriendenwitiekerkjegasselte.nl

Doneren?

Stichting Vrienden van het Witte Kerkje
Bankrekening: NL34 RABO 0321 1530 57
De stichting heeft ANBI-status.

16 mei: jaarlijkse boekenmarkt

Op zaterdag 16 mei houdt stichting Vrienden van het Witte
Kerkje van Gasselte de jaarlijkse boekenmarkt. Er is een
groot en divers aanbod van boeken in mooie staat. Ze zijn
te vinden in de pastorie, de kerk en op tafels bij de
pastorie. De opbrengst is volledig voor het behoud van het
monumentale kerkje, de historische begraafplaats en de
monumentale pastorie. De boekenmarkt is van 10:00 -
15:00 uur. Uiteraard is er koffie en thee verkrijgbaar, voor
een geringe vergoeding.

Wil je verkoopbare boeken doneren? Neem dan contact op
met de koster (06-26766360).

Locatie: Het Witte Kerkje en Leerkamer
Aanvang: 10.00-15.00 uur
Toegang: gratis

Guasselter Koor !+,

‘. TONEGIDO

1926 - 2026

100 jaar en springlevend

Het Gasselter koor Tonegido bestaat in april
2026 100 jaar! Dat wordt gevierd met een
receptie en twee jubileumconcerten. De
receptie vindt plaats op 25 april in dorpshuis De
Trefkoel. Het jubileumconcert is in het Witte
Kerkje.

Zondagmiddag 7 juni: jubileumconcert
Informatie: https://zangvereniging-tonegido.nl
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van
de
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noord-drenthe

Foto: Sake Elzinga

Door: Jan van het Hof

MA musicAa: 31 méi

Zondagmiddag 31 mei: concert vrouwenkoor Ma Musica uit
Borger.

Aanvang: 14:00 uur.
Info: https://www.mamusica.nl

Fleurige wanddoek brengt voorjaar

Half februari hadden veel mensen het wel gehad met de kou, de
sneeuw en de gladheid. Ook de kerkgangers van het Witte
Kerkje verlangden naar een beetje voorjaar. Al een tijd lag er
daarom een wanddoek klaar om op te hangen, maar het kwam
er steeds niet van.

Op het doek staat een prachtige foto van het kerkje, gezien
vanaf de noordkant: een heldere lucht erboven en bloeiende
aardappelen op het land eromheen. Het doek is een geschenk
van Koos Hindriks, die deze bijzondere wanddoeken zelf maakt.

Nu hangt het — tijdelijk, tot het echte voorjaar zich aandient —
voor een raam aan de zuidkant van de kerk. Het geeft het
interieur meteen een warme, sfeervolle uitstraling.

14-25 mei: Elkaar verstaan

Vanaf Hemelvaartsdaq (14 mel) tot en met Tweede Pinksterdag (25 mei)
transformeert Kitty Boon, een veelzijdig kunstenaar, ons middeleeuwse
kerkje met haar installaties en videobeelden. Zo geeft ze beeldend
uiting aan wat er mis kan gaan in communicatie en waar het juist een
opening geeft om te komen tot een dieper verstaan. Voor meer info over
de kunstenaar zie: www.kittyboon.nl

Elkaar verstaan is ook het thema van de dienst op 24 mei, eerste
Pinksterdag. Het wordt een interactieve dienst, waaraan de kunstenaar
actief meewerkt. De verhalen die centraal staan zijn de torenbouw van
Babel (Genesis 11) en het verhaal van Pinksteren (Handelingen 2). Het
Oostermoerkwartet zal de muzikale omlijsting bieden.

De kerk is open voor bezichtiging op

- Hemelvaartsdag 14 mei

= het weekend van 16 en 17 mei

= het Pinksterweekend 23, 24 en 25 mei

Tijd: 13.00 tot en met17.00 uur

Gastheer/dame welkom

Lijkt het je leuk om een keer gastheer/dame te zijn tijdens
een bezichting? Geef je naam dan door aan ds. Loes
Roersma, telefoon 06 - 1123 2923,
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Koffieochtenden: koffie en thee staan klaar

Cok de komende maanden zijn er om de twee weken, op de woensdag, koffieochtenden in
de Leerkamer van het Witte Kerkje. De Leerkamer staat op het terrein van de kerk en is tegen de
pastorie aangebouwd.

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid en iedereen is
welkom om een lekker kopje koffie of thee te drinken.

Je mag de hele ochtend er gezellig bijpraten, maar

ook als je een kwartiertje langskomt is dat helemaal goed.

Wees welkom!
Locatie: Leerkamer bij de pastorie

Aanvang: 10.00 tot 11.30 uur
Data: 01,15 en 29 april; 13 en 27 mei; 10 en 24 juni.

5 april: Zing Pasen in

Het is inmiddels traditie om op Eerste Paasdag te
beginnen met het zingen van paasliederen in de
muziekkoepel van Gasselte. Onder leiding van leden
van Muziekvereniging De Harmonie Gasselte zingen
we samen bekende paasliederen.

Kom luisteren en meezingen. Je bent van harte
welkom. Na afloop verzorgt onze koster koffie/thee
en een plak krentensnee in de kerk.

Locatie: muziekkoepel t.0. het Witte Kerkje
Tijd: 9.00 uur

Zondag 29 maart:
Palmpaasstok

maken DIGITALE KERKDIENST

Jeugdwerk De Kelder organiseert samen met De diensten kan je rechtstreeks beluisteren via
de Zondagsschool het Palmpaasstok maken http://kerkdienstgemist.nl
voor alle kinderen van Gasselte (groep 1 t/m kies voor 'live’.

Je kan daar ook de diensten terugluisteren. Zoek dan op
Gasselte, kies voor 'Protestantse gemeenie te Gasselie’
en klik op de datum die je wilt luisteren.

4). Na het versieren is de Palmpasenoptocht.



NAOBER IN BEELD: ALSJEBLIEFT, WIEKE KONING

Waarom een deelkast?

Het initiatief kwam van
woningbouwvereniging De
Volmacht. Die is er nu mee gestopt,
maar ik wilde het graag doorzetten.
Het is hartverwarmend om te zien
hoe mensen hier bewust mee
omgaan. Alle Gasselters, bedankt
voor jullie donaties!

Het principe van de deelkast is
eenvoudig: Heb je iets over, dan zet
je het erin. Heb je iets nodig, dan
mag je het eruit halen. Het gaat om
houdbare producten.

Welkom in de deelkast:

* Blikgroenten, fruit of soep in blik
* Pasta, rijst, houdbare melk of
broodbeleg, zoals pindakaas, jam
» Crackers, suiker, thee of koffie

» Zeep, shampoo, tandpasta,
deodorant, maandverband

* Wasmiddel, toiletpapier, enz.

VERBINDING MET GASSELTE

Hoe ben jij hier terechtgekomen?
Epko en ik hebben in 2006 dit huis
gekocht. We voelden ons direct
thuis, vooral door de buren. Zij

namen ons mee naar verenigingen
of vertelden wat er te doen was.

Wat is voor jou typisch Gasselts?
Dat we hier naar elkaar omkijken.
De meeste mensen deugen echt. Er
wordt voor elkaar gezorgd. Gewoon
doen wat nodig is. In goede en
slechte tijden.

Wat zou jij willen doorgeven aan de
volgende generatie?

Dat je je steentje altijd kan
bijdragen, altijd en naar je beste
kunnen. Of je groot of klein bent,
dik of dun, jong of oud.

WERK EN BEDRIJF

Wat doe jij voor werk?

Ik heb mijn baan als teamleider bij
FNV (na 20 jaar) opgezegd en wil
graag voor de klas. Het liefst in het
basisonderwijs. Ik wil in twee jaar
mijn diploma behalen, terwijl ik
tegelijkertijd werkervaring opdoe in
de klas.

Het lijkt me prachtig om met
kinderen te werken. Om verschil te
maken in hun ontwikkeling.

HOBBY'S - HET MENSELIJKE
ELEMENT

Wat ontspant je?

Handwerken vind ik heerlijk. Op het
moment haak ik een vestje van
granny's. Voor Joliena, ja.

Wat is het laatste boek dat je hebt
gelezen?

De Brievenbezorgster van Puglia van
Francesca Giannone. Die kreeg ik
voor Jolabokafléd van mijn zus.




ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik
gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet
geprotesteerd;
ik was immers geen vakbondslid.
Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen Jood.
Toen ze mij kwamen halen
was er niemand meer, die nog protesteren kon.

1946

Toen de nazi's de communisten arresteerden, heb ik gezwegen;

Martin Nieméller, predikant van de Bekennende Kirche, januari

16 mei: Samenwerken kan wél!

Een dag met inspiratie, workshops en ontmoeting voor gemeenteleden,

kerkenraadsleden en pioniers.

Spreker: ds. Kees van Ekris, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.

Workshops:

- Praktijkvoorbeeld van gemeenten die als vierplekken een gezamenlijke

kerkenraad hebben

- Creatief en vernieuwend gemeente-zijn

- Generatie Z en jongvolwassenen

- Werken in een team van voorgangers

- Samenwerken met theologische verschillen

- Vooruitkijken met Kerk in Kaart

- Diaconaal samenwerken in een cluster van gemeenten
- Regionale kerkelijke bureaus.

Kom je ook? Graag aanmelden bij Rahel Verbree:
classisscriba-groningen-drenthe@protestantsekerk.nl

Locatie: De Valkenhof, Witte Valkenstraat 2 Beilen
Tijdstip: inloop vanaf10.00 uur tot 15.30 uur
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4 april 1944
mevrouw G. van de Weerdhof

10 april 1945
mevrouw A.J. Solleveld

11 april 1944
mevrouw M. Mulder-Schiphorst
Haalweide

12 april 1937
de heer H. Timmer

13 april 1945
mevrouw D. Hospers-Nijhof

15 april 1934
mevrouw E. Pepping-Hospers

16 april 1940
mevrouw G.H.
Hoving-Bessembinders

16 april 1936
de heer R. Panman

23 april 1943
de heer R. Gerbers

27 april 1943
mevrouw M. van der Wal

29 april 1940
mevrouw G. Weening-Kempers
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30 april 1939
de heer A. van der Wal

2 mei 1941
de heer J.H. Hogen Esch

3 mei 1937
de heer G. Hilbrands

4 mei 1935
de heer P. Duursema

5 mei 1946
mevrouw G. Oosting-Habing

13 mei 1937
mevrouw A. Manting-Eefting

17 mei 1935

mevrouw M.A. Kolthof-Poelman

26 mei 1945
mevrouw J. Ottens

31 mei 1941
de heer H. Rutgers

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en

een fijne dag foegewenst.

e
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Stichting Gasselte '40-45

Stichting Gasselte '40-"45 verzamelt verhalen, documenten en
foto's en doet onderzoek naar wat er in en rond het dorp gebeurde
in de jaren van bezetting en bevrijding. Met lezingen,
wandelingen, publicaties en herdenkingen geeft de stichting deze
gebeurtenissen door aan nieuwe generaties.

Wees welkom bij de volgende activiteiten!

Kranslegging bij monument: 10 april

Op vrijdag 10 april om 13.00 uur leggen leerlingen van groep 8 van
basisschool De Dobbe een krans bij het monument ter herinnering
aan de omgekomen Franse parachutist Fernand Béque. Ze dragen
daarbij ook zelfgeschreven gedichten voor.

Bij deze plechtigheid zijn vertegenwoordigers van de Stichting
Herdenking Franse Parachutisten 1945 aanwezig. Na het spelen
van de ‘Last Post’ wordt een minuut stilte gehouden.

Kampement, film en tentoonstelling: 11 april
Op zaterdag n april is er rond het Witte Kerkje en de Weem een
kampement met authentieke voertuigen, tenten.

In het Witte Kerkje is er een tentoonstelling en wordt een film
vertoond over de Gasselter onderwijzeres Saartje Frank en zijn er
authentieke beelden van de opleiding van Franse parachutfisten
voor Operatie Amherst.

Regiotour en wandeling: 11 april

Een historische bus gaat langs diverse plaatsen in de omgeving
waar zich iets heeft afgespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Ook
kun je, onder leiding van een gids, meedoen aan de wandeling in
en om Gasselte. Geefje op via info@gasselte4045.1l

Lezing over de inzet van drones: 12 april

Op zondag 12 april is er om 14.30 uuUr een lezing over moderne
oorlogsvoering. Qud-militair en historisch onderzoeker Harold de
Jong vertelt over de inzet van drones in hedendaagse conflicten.
Mogelijk laat militair Bart Windt daarbij ook een drone zien.

De lezing wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van het
Witte Kerkje.




Dorpshuis “de Trefkoel”
ORGANISEERT IN

2026:

“Meul'ndeb Wandeltocht”
: 08.00 vur - 17.00 vur

) "VINTED"- Kledingbeurs
. 13.00 vur - 16.00 vur

Nadere info over de verschillende activiteiten volgt t.z.t.

Maak uw wandeling naar kerkiawerk, bos of hei
met goed verzorgdelvoeeten door

4

Mediselr‘l Peflicure Praktijk Pes Cura
Jannie E.G. Oortwijnllimmer

medisch pedicure
L 4

MEDISCH
PEDICURE Achter de Brinken 4A
Gediplomeerd lid: 9462 RH Gasselte

Provoet 0599-637 847 / 0“6-31 53 31 22

I;;mail:l-'rﬁpppescura @hotmail.com




® (KERKDIENSTEN

Alle diensten beginnen om 10:00, tenzij anders vermeld.

DATUM VOORGANGER SCHAALCOLLECTEN

03 april Goede Vrijdag m.m.v. de Cantorij ds. L. Roersma Hospice Assen

aanvang 19.30 uur

05 april 1e Paasdag m.m.v. Anneke de Hoop ds. L. Roersma Missionair werk

12 april dhr. H. Dijkstra Dorcas Kringloopwinkel
19 april ds. B. Verduyn St. Epapraf, gedetineerden
26 april ds. J. van Bergen Zondagsschool

03 mei ds. T. Pattinasarany Rode Kruis

10 mei ds. 0. Mulder Soedan

17 mei Sluitingsdienst m.m.v. Zondagsschool ds. L. Roersma Noodhulp Myanmar

24 mei 1e Pinksterdag m.m.v. Oostermoer Saxofoonquartet ds. L. Roersma Gemeentewerk

31 mei pastor mevr. P. de Kruijf ~ Voedselbank

07 juni Heilig Avondmaal ds. L. Roersma Geef ze een thuis

COLLECTEN

SCHAAL BESTEMMING

DATUM DIACONIE ~ KERKRENTM.

04-01-2026 26,35 28,50 84,45 Onderhoud kerk en pastorie
11-01-2026 19,90 19,90 64,00 Missionair werk

18-01-2026 34,84 31,34 76,20 Voedselbank

25-01-2026 15,70 16,00 32,50 Omzien naar gevangenen
01-02-2026 69,88 49,32 120,80 Hulphond Nederland
08-02-2026 20,75 20,35 66,10 Bangladesh, klimaatverandering
15-02-2026 23,30 22,40 61,00 Diaconie

22-02-2026 28,80 32,90 90,10 Papoea-Nieuw-Guinea, sterke vrouwen



Verbinding is een uitgave van

CONTACTPERSONEN PROTESTANTSE GEMEENTE GASSELTE Stichting Vrienden van het Witte Kerkje

Als contactpersonen in de wijk willen we in lief en leed naast jou
staan. Laat het ons weten als we iets voor je kunnen doen, als je een
gesprek wilt of zomaar even een bezoekje? We zijn er immers voor

elkaar!

Wijk Contactpersoon & telefoonnummer

Dorpssiraat vacant

De Brinken, J. Hugeslaan, Grotenend, Esweq,
Looweg, Stationsstraat mw. L. Wilkens 0599-564206

Gieterweq, Wevenakkersweg, Heetweqg vacant
Kostvlies, Achterweg, Verlengde Grensweg mw. H. Speelman 0599-512523

Julianalaan, Kamplaan, Gasselterstraat
(Bronnegerveen) mw. M. Zwaan 0599-565030

De Hoefslag, appartementen De Hoefslag vacant
Hoogte der Heide mw. .J. Hadderingh 06-1853 3211

Achter de Brinken, Bergweg, Berkenlaan mw. M. de Wolde 06-1510 1388 _
Kopij mailen naar:
verbinding@kerk-gasselte.nl

Aanleveren kopij voor:

12 mei 2026

De Heugte, Thebinckslaan, B, Fabritiuslaan,
Catharinalaan mw. T. Berkhout 06-5207 6107

E. Hiddingelaan, J. Hilbinglaan, Vicarislaan mw. A. Blom 06-1544 5125

Henricuslaan, W. Bronningerlaan,
J. Cuperuslaan mw. J. Veen 06-1529 7412

Schulte Alinghlaan mw. M. Pieters- 06-2372 9979
van het Hof

Olde Hof, Stuifzandlaan, Markepad, Markeweg,
Molenstraat vacant

Kerkstraat mw. F. Roosien 06-1464 5492

Ericapark, Sodemorseweg, Borgerweg
Lutkenend, Bosweg, Houtvester Jansenweg mw. E. Tamminga 06-5061 3876

Gasselterboerveenschemond, Gasselternijveen,
Gasselternijveenschemond, Gasselterboerveen  mw. H. Speelman 0599-512523

Gieten dhr. J. Vermeer 0592-263525
Drouwen, Borger en overig buitengebied mw. R. Berkhoff 0599-564723

Dit kerkblad is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier, afkomstig uit verantwoord beheerde
bossen waarin milieu-, sociale en economische belangen met elkaar in balans zijn.



